
De wind is gaan liggen,

de zeilen gestreken. 



Niet onverwachts, maar veel te vroeg hebben wij afscheid 

moeten nemen van mijn lieve en eigenzinnige man, onze 

vader en trotse opa

Erik Scheltes

Rotterdam, ’s-Gravenzande,

15 september 1947 19 november 2022

 Joke Olsthoorn

 Duco en Sanne

 Lisa en Kyle

  Tristan, Maeve

Rijnweg 254

2681 SX  Monster

Tijdens een informele bijeenkomst willen wij mooie 

herinneringen aan Erik delen.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst 

op zaterdag 26 november in aula ‘Woerdtuinen’, 

Zandhaver 2 in Naaldwijk. 

Om 14.00 uur is er gelegenheid de familie te condoleren. 

Aansluitend om 14.45 uur nemen wij afscheid van Erik 

in woord, beeld en muziek.

Hierna zullen wij het glas heffen op zijn leven en 

om 16.30 uur zwaaien we Erik uit en wordt hij door 

zijn gezin naar het crematorium in Maassluis begeleid.


