Vaartocht naar Delft en terug langs
het jaagpad van de trekschuiten

Op donderdag 31 augustus is er een vaartocht van Den Haag
naar Delft en terug. De overdekte boot vaart via Voorburg,
Rijswijk en Delft dezelfde route waar in vroegere eeuwen de
trekschuiten op het jaagpad langs de Vliet door paarden
werden getrokken. De boot, een replica van de trekschuit, is
vernoemd naar keizer Hadrianus, die een grote rol speelde
rond de Vliet, met name bij de nederzetting Forum Hadriani.
Tijdens deze Vlietvaart kunnen de deelnemers, mede door de
bijzonderheden die een gids vertelt, genieten van het groene
landschap, de fraaie oude buitenhuizen, de molens en de
landerijen langs de Vliet. In Delft is er een lunch.



De Hadrianus van de stichting De Ooievaart/De Vlietvaart vertrekt om
10.00 uur bij de Bierkade 18b in Den Haag. Na anderhalf uur varen is
de boot in Delft, waar er in restaurant Het Vermeertje aan de Nieuwe
Langendijk een lunch is. Om 13.00 uur wordt terug naar Den Haag
gevaren. De Hadrianus is om 14.30 weer op de Bierkade.

Vierhonderd jaar geleden was voor de reis naar en van Delft de
trekschuit de belangrijkste vorm van vervoer. Het schip werd met een
lang touw door een paard vanaf de kant voortgetrokken. De reis was
veel prettiger dan met een koets over de zeer slechte wegen. Ook was
een trekschuit niet afhankelijk van de wind. De reis duurde drie uur. De
passagiers, tussen de 24 en de 30, zaten onder een over hoepels
gespannen zeildoek. Tweedeklaspassagiers zaten dicht op elkaar op
houten bankjes onder het tentdoek. Voor eersteklaspassagiers was er
een houten cabine waar ze meer ruimte hadden.

De eerste reguliere trekschuitverbinding vanuit Delft ging in 1636 over
de Vliet tussen Delft en Leiden. Twee jaar later werd Den Haag op deze
route aangesloten met een splitsing in de Vliet bij het huidige Drievliet.
De verbinding tussen Den Haag en Delft was de drukst bevaren route
van Nederland. Tussen half zeven ‘s ochtends en zeven uur ‘s avonds
vertrok elk half uur in beide richtingen een schuit.




Het jaagpad liep oorspronkelijk langs de oostzijde van de Vliet, maar
vanaf 1695 tot de Hoornbrug aan de westzijde. Hierdoor kon direct de
bocht naar de Haagse Trekvliet worden gemaakt. Op het paard zat een
ruiter die de jager heette. Vaak was dit een jongen, bijvoorbeeld de
zoon van de schipper, zodat het paard niet te zwaar beladen was.

De trekschuiten namen soms ook vracht mee, zoals jenever uit
Schiedam. Aan de Bierkade is de oude distilleerderij Van Kleef nog
steeds zichtbaar. De alcoholische lading had een behoorlijke invioed op
het gedrag van de passagiers, de schippers en hun personeel. Het
leidde tot de regel dat zij zich ‘nuchteren en behoorlijck en vlijtig’
moesten gedragen’.

In de negentiende eeuw verloor de trekschuit zijn populariteit omdat er
betere wegen kwamen waarover comfortabele koetsen snel konden
rijden. De trekschuit werd hierdoor een vervoermiddel voor arme
mensen. De opkomst van de trein en de stoomboot betekende het
definitieve einde voor de trekschuit. In 1847 kreeg Delft een
treinstation en zo'n twintig jaar later werd de trekvaartverbinding
tussen Delft en Den Haag opgeheven.

Aanmelden

De vaartocht met de
Hadrianus inclusief de
lunch kost € 32,50, voor
een introducé € 45,00. Dit
bedrag moet worden
overgemaakt op
NL74INGB 0007 4130 77
ten name van Bestuur
VSAG te Den Haag met
vermelding van Vliettocht.
Er is plaats voor maximaal
32 deelnemers. Daarom geldt de volgorde waarop de aanmeldingen
binnenkomen.
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