Verdrietig heb ik toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van mijn lieve zus.
Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle mooie momenten
die we samen hebben mogen delen in het leven.

Wil Hoek

24 februari 1935 12 december 2024

Joke Hoek

Correspondentieadres:
Treublaan 153, 2555 HG Den Haag

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

Hamna Lam

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Wil op dinsdag 17 december tussen 17.15 en 18.00 uur in
Crematorium Eikelenburg aan de Eikelenburglaan 7 in Rijswijk.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 20 december om 14.00 uur in Crematorium Eikelenburg.
Ma afloop is er gelegenheid om na te praten en herinneringen aan Wil op te halen.



